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De brandende paaskaars wordt binnengebracht 
De kaarsen voor Voorst en Wilp worden aangestoken 
Wij gaan staan 
 
Koor   ‘Daar juicht een toon’  (op de melodie van Lied 637) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
   Hij overwon, die sterke held. 
   Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht, 
   want Hij is God, bekleed met macht. 

 
   Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
   want alles, alles is voldaan. 
   Wie met geloof op Jezus ziet, 
   die vreest voor dood en helle niet. 

 
allen   Want nu de Heer is opgestaan, 
           nu vangt het nieuwe leven aan; 
           een leven door zijn dood bereid, 
           een leven in zijn heerlijkheid.  
 
v De Heer is waarlijk opgestaan! 
a De Heer is waarlijk opgestaan! 
 
Wij gaan weer zitten 

1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
 

die galmt door heel Je – ru  - za - lem. 
 

Een heer – lijk  mor-gen - licht   breekt aan, 
 

de Zoon van God   is   op  -  ge  - staan! 
 

koor 

koor 

koor 



Welkom en mededelingen 
 
Stilte 
 
Koor   ‘Out of the shadows’ 
           Toen u het brood met ons brak, werden onze harten verwarmd   
             door uw liefde. Uit de schaduw zijn we wedergeboren, van de        
             dood naar de overwinning van de nacht naar Paasmorgen. 
 
Hier bloeit een roos    
 

Gevallen boom, verbrokkeld in het gras,  
het dode hout, een herberg vol van leven. 
Nog bloeien takken op verwonde bast, 
een afgekorte naam, zo ongewoon geschreven. 
 
Hier bloeit een roos op in verwonderd licht. 
Hier zingen vogels alle knoppen open. 
Hier brengt de wind een ongekend bericht. 
Een bloesempad waar ik op mag lopen. 
 
De dood is niet het laatste woord gebleken. 
De schepping barst in al haar voegen uit. 
Het licht heeft de duisternis doen breken. 
Paasmorgen is vol van nieuw geluid.     Claudette Vignal 
 

Zingen   Lied 216  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2   Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
     vochtige gaarde, geurig als toen. 
     Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
     al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3   Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
     licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
     Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
     dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Gebed op paasmorgen 
 
Koor   ‘Agnus Dei’ 
           Jij, Lam van God, die de zonden van de wereld wegneemt, 
           heb medelijden met ons en geef ons vrede. 

 
Schriftlezing   1 Korinthiërs 15: 1-11    
 
Zingen   Lied 642: 1, 2, 3 en 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2   Ik zeg het allen, en de mond 
     van allen zegt het voort, 
     tot over ’t ganse wereldrond 
     de nieuwe morgen gloort. 



3   Nu schijnt ons deze wereld pas 
     der mensen vaderland: 
     een leven dat verborgen was 
     ontvangen we uit zijn hand. 
 
4   Ten onder ging de sterke dood, 
     ten onder in de vloed; 
     nu straalt ons in het morgenrood 
     zijn toekomst tegemoet. 
 
Schriftlezing   1 Korinthiërs 15: 12-22    
 
Zingen   Lied 630: 1, 2, 3 en 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2   Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
     open uw dode oren; 
     kom uit het graf dat u omsluit, 
     kom uit en word geboren! 
     Toen heeft zich in het vroegste licht 
     de nieuwe Adam opgericht, 
     ons allen lang tevoren. 
 
3   Al wat ten dode was gedoemd 
     mag nu de hoop herwinnen; 
     bloemen en vogels, – alles roemt 
     Hem als in den beginne. 
     Keerde de Heer der schepping weer, 
     dan is het tevergeefs niet meer 
     te bloeien en te minnen. 
 
4   Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 
     de schoot van ’t graf ontkomen. 
     De morgen is vol nieuw geluid, – 
     werp af uw boze dromen. 
     Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
     is voor het lichaam nu vrij baan 
     naar een bestaan volkomen. 
 
Woorden van leven   ‘Sterk als de dood is de liefde’ 
 
Koor   ‘Because He lives’ 
           Ik geloof in de Zoon, in de opgestane Heer. 
    Ik leef, omdat Hij leeft! Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasen, een nieuw begin    
 
Pasen is: opnieuw beginnen. 
’t Oude is voorbijgegaan. 
Elke dag aan waarde winnen, 
want de Heer is opgestaan. 
 
Pasen is: je handen heffen 
naar een open hemelpoort. 
Opstaan in een blij beseffen 
dat de nieuwe hemel gloort. 
 
Pasen maakt van sterven: Leven. 
Hij, die zelf zijn graf ontsloot, 
heeft de duisternis verdreven; 
overwon de macht der dood. 
 
Pasen is: nog even wachten 
op een blij ontmoetingsfeest; 
al Gods kinderen eendrachtig 
rond de Vader, Zoon en Geest. 
 
Pasen dat is: openspringen 
als een rijpe korrel graan. 
Pasen dat is juichend zingen 
dat de Heer is opgestaan!         
                                   Jelly Verwaal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zingen   Lied 624  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
624:2 
2   Prijs nu Christus in ons lied, 
     halleluja, 
     die in heerlijkheid gebiedt, 
     halleluja, 
     die aanvaardde kruis en graf, 
     halleluja, 
     dat Hij zondaars ’t leven gaf, 
     halleluja! 
 
  



3   Maar zijn lijden en zijn strijd, 
     halleluja, 
     heeft verzoening ons bereid, 
     halleluja! 
     Nu is Hij der heem'len Heer, 
     halleluja! 
     Eng'len jub'len Hem ter eer, 
     halleluja! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hem achterna    
 
De engel zei: Hij is niet hier, 
want Hij is opgestaan. 
Hij leeft voortaan en vraagt aan jou 
Hem achterna te gaan. 
 
Hem achterna, en wat Hij deed 
aan liefde en aan trouw, 
dat kun jij ook, ga nu op weg 
Hij wacht, Hij wacht op jou. 
 
Wie blind was ziet, wie doof was hoort, 
de wanhoop is voorbij. 
Hij ging jou voor in liefde doen 
en wacht op jou en mij.                  
                                Kees Posthumus 
  
 
 



Koor   ‘Come let us sing’ 
           Kom laten we zingen voor de Heer.  Laten we Hem loven                  
           en prijzen. Hij is de rots waarop we kunnen bouwen. 
 
Aandacht voor de collectes 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zingen   Lied 634: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zegen   Beantwoorden met het zingen van Lied 634: 2 
 
Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

 
 

GEZEGENDE PAASDAGEN !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


